Liturgie zondag 28 juli 2024, 10:00 uur
Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Cees van der Slik, m.m.v. de muziekgroep

Thema: Geef vrede Heer, geef vrede V liy

Zingen Psalm 143
Voorafgaand aan de dienst
Psalm Projects, met muziekgroep, tekst zie pagina 4.

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 72: 1 en 2

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuv'len top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Stil gebed / Bemoediging en groet

Aanvangstekst

Romeinen 14: 16-19

Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen
zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven
naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.



Zingen Opwekking 765: Uw vrede vult dit huis

Uw vrede vult dit huis

Een glimp van heerlijkheid

Daalt in onze harten neer

Vader kom omarm

Wie naar U verlangt

Uw Geest daalt op ons leven neer

En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Uw vrede vult dit huis

Een glimp van heerlijkheid

Daalt in onze harten neer

Vader kom omarm

Wie naar U verlangt

Uw Geest daalt op ons leven neer

En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Refrein

Wij zingen Abba Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los

Verwelkomd en vernieuwd

Eén gemaakt met U

Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt

Als uw zachte stem

Over onze levens zingt

Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons

Refrein

Wij zingen Abba Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los.

Abba Vader

U bent hier bij ons

Wij zijn uw zoons en dochters

En uw liefde laat ons nooit meer los.



Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 907: 1 en 2 (= Gez. 428)

Jezus, mijn verblijden,

voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,

't hart dat in verlangen

naar U is bevangen,

dat U zo bemint.

Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde

zo beminnenswaardig.

Als Gij mij wilt hoeden,

ben ik voor het woeden

van de vijand vrij.

Laat de satan tieren

en zijn zege vieren,

Jezus staat mij bij.

Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.

Gebed

Kindermoment
Samen als kinderlied zingen Lied 218:1, 2,3 en5

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.



Zingen Psalm 143 Heel mijn ziel verlangt naar U
Psalm Projects, met muziekgroep

Hoor mij Heer, hoor mijn gebeden.
Antwoord mij God.

U bent trouw, U bent rechtvaardig.
Antwoord mij God. Antwoord mij God.

Ik ben vervolgd, woon in het duister.
Red mij o Heer.

Uitgeput, mijn kracht verdwenen.
Red mij, o Heer. Red mij, o Heer.

Refrein

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Leer mij Heer, uw weg te volgen.

U bent mijn God.

Laat uw woord, uw Geest mij leiden.
U bent mijn God. U bent mijn God.

Refrein

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Bridge
Leer mij uw wil te doen, uw Geest verstaan, uw weg te gaan.
Leer mij uw wil te doen, uw weg te gaan, mijn God (3x)

Refrein

Laat in de morgen uw liefde horen.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.

Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Laat in de morgen uw liefde horen.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Heel mijn ziel verlangt naar u.
Heel mijn ziel verlangt naar u.



Lezen
Psalm 85

Zingen Psalm 85:3 en 4

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.

De velden deelt Hij van zijn overvloed,

de Here die ons zegent met zijn goed.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,

Zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Verkondiging

Orgelmeditatie
Lied 1010:3en 4

Zingen Lied 1010: 3 en 4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Gebeden

Collecten
1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud orgel



Zingen Lied 1014

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere viam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.

Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.

Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

Zegen
Amenzang



